
ZONDAG 18 JUNI 2023 | 13:30 - 17:00

Kom eens binnen. Bekijk onze faciliteiten, waar-
onder twee nieuwe gebouwen. Eet een hapje. 
Breng de kinderen mee. Stel ons je vragen. 
Ontdek wie we zijn en welke meditatietechniek 
we beoefenen.

Ons centrum is geopend in juni 2000. Duizenden 
mensen van alle leeftijden en achtergronden 
namen inmiddels deel aan onze cursussen. Elk 
jaar zorgen honderden vrijwilligers ervoor dat 
cursussen mogelijk zijn. De vraag om aan een 
cursus deel te nemen is groot en de wachtlijsten 
zijn lang.

Vipassana-meditatie biedt zijn beoefenaars de 
instrumenten om een vreugdevol en harmonieus 
leven te leiden. Het is een praktische, niet-
sektarische techniek om de geest te zuiveren 
en inzicht te verkrijgen in zichzelf. 
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