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OPEN DAG ZONDAG 15 JUNI 2025  13:30 - 17:00 

DHAMMA PAJJOTA BESTAAT DHAMMA PAJJOTA BESTAAT 2525 JAAR! JAAR!

Vipassana Meditat iecentrum Dhamma Pajjota
Driepaal 3  |   3650  Di lsen-Stokkem  |   België
+32[0]89518230  |  www.pajjota.dhamma.org

We vieren de 25ste verjaardag van Dhamma Pajjota! Kom eens binnen. Bekijk onze 
faciliteiten, waaronder twee nieuwe gebouwen. Eet een hapje. Breng de kinderen mee. 
Stel ons je vragen. Ontdek wie we zijn en welke meditatie-techniek we beoefenen.

Ons centrum is geopend in juni 2000. Duizenden mensen van alle leeftijden en 
achtergronden namen inmiddels deel aan onze cursussen. Elk jaar zorgen honderden 
vrijwilligers ervoor dat cursussen mogelijk zijn. De vraag om aan een cursus deel te 
nemen is groot en de wachtlijsten zijn lang.

Vipassana-meditatie biedt zijn beoefenaars de instrumenten om een vreugdevol en 
harmonieus leven te leiden. Het is een praktische, niet-religieuze techniek om de geest 
te zuiveren en inzicht te verkrijgen in zichzelf. 



OPEN DAY SUNDAY JUNE 15th 2025  1.30 - 5 pm 

2000 								          2025Vipassana Meditat ion Center  Dhamma Paj jota
Driepaal 3  |   3650  Di lsen-Stokkem  |   Belgium
+32[0]89518230  |  www.paj jo ta .dhamma.org

DHAMMA PAJJOTA CELEBRATES DHAMMA PAJJOTA CELEBRATES 2525 YEARS! YEARS!

We are celebrating the 25th anniversary of Dhamma Pajjota! Please come visit us. 
You can see our facilities, especially the new buildings. You can also have a snack 
with us. All children are welcome. ���������������������� We are happy to answer any questions you may 
have about us and the meditation technique that we practise.

The centre opened in June 2000. Thousands of people from all walks of life have 
participated in our courses. Hundreds of volunteers offer their services each year to 
make our courses viable. There is a growing demand for the courses and the waiting 
lists are quite long.

Vipassana meditation supplies its practitioners with tools for living a happier and 
more har-monious life: it is a practical, non-sectarian technique for cleansing the 
mind and gaining insight into oneself. 


